
 

 

Cha Cassius Correya, SDB 
(Lm Chánh Xứ) 
Đt: 0435 318 935 

Virginia Carter (Thư ký) 
ĐT Văn Phòng Giáo Xứ: (03) 9481 7333 
Email: office@olsc.org.au 
Website: www.olsc.org.au 

Trương mục tài khoản Giáo Xứ 
Our Lady of the Southern Cross Parish 
BSB: 083347 
Account Number: 16647 1224 

Cộng Đoàn St. Joseph (Thánh Giuse ) (1862) 
           46 Otter Street, Collingwood Victoria 
Đinh Xuân Hoàng (BĐD VN) – 0411 453 153 
Châu Xuân Hùng (Tiếng Anh) - 0411 806 848 
Giờ Lễ: St. Joseph (Thánh Giuse):  
       Ngày thường: 8:30am (Tiếng Anh/Tiếng Việt) 
       Thứ Bảy: 6:00pm (Tiếng Anh) 
      Chúa Nhật  9:00am (tiếng Việt)       
St. John (Thánh Gioan):  
       Thứ 3 đến 6: 9:15am (Tiếng Anh) 
       Thứ 7: 8:30am và 6:00pm (Tiếng Anh) 
       Chúa Nhật 9 giờ sáng (Tiếng Ý), 
                        11 giờ sáng & 5g chiều (Tiếng Anh) 

       

Bí Tích Rửa Tội: Theo lịch hẹn  
Bí Tích Hôn Phối: Theo lịch hẹn 
Bí Tích Hòa Giải: Xin quý ông bà gặp một linh mục 
trước Thánh Lễ để xin hẹn giờ để được giải tội 
Bí Tích Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức: Giáo Xứ 
giúp các học sinh ở các trường công được chuẩn bị 
lãnh nhận hai Bí Tích. Xin quý ông bà điện thoại đến 
văn phòng Giáo Xứ để biết thêm thông tin. 
 

Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ để gặp Cha Chánh xứ 
Cassius tại văn phòng nhà thờ Thánh Gioan Tẩy Giả - 
Clifton Hill rong giờ làm việc từ 10 giờ sáng tới 4 giờ 
chiều các ngày trong tuần. 

 

 
  

1. Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐTC THÁNG 8 

Cầu cho việc cùng nhau chung sống: Chúng ta 
hãy cầu nguyện cho những xã hội nơi mà sự 
chung sống dường như khó khăn hơn sẽ không 
khuất phục trước sự cám dỗ đối đầu bởi lý do sắc 
tộc, chính trị, tôn giáo hoặc ý thức hệ. 

2. ĐÓNG GÓP CHO GIÁO XỨ VÀ CỘNG ĐOÀN 
  
Chúa Nhật 27/07 

     Đợt 1: $778.00 
     Đợt 2: $408.20 
               
Xin chân thành cám ơn quý ông bà và anh chị em. 
Xin quý vị tiếp tục quảng đại đóng góp cho giáo xứ 
và cộng đoàn chúng ta. 

3. BÁO CÁO QUỸ CỘNG ĐOÀN 

Ban Đại Diện xin báo đến quý ông bà và anh chị 
em quỹ cộng đoàn từ 15 tháng 5 đến 15 tháng 7: 

 Quỹ trước:   $ 8,974.53 
Tổng thu:      $ 6,890.11 
Tổng chi:      $ 6,362.67 
Quỹ còn:      $ 9,501.97 

4. TNTT LIÊN ĐOÀN CTTĐVN - TIỆC GÂY QUỸ 
CHO ĐẠI HỘI NẮNG HỒNG 2027 

Thiếu Nhi Thánh Thể Liên Đoàn Các Thánh Tử 
Đạo Việt Nam sẽ tổ chức tiệc gây quỹ cho Đại 
Hội Nắng Hồng 2027 - Sydney với những chi tiết 
như sau:  

Chủ đề: Đền Đáp Ơn Cha 
Thời Gian: Thứ 6, ngày 5 tháng 9 năm 2025 
lúc 7:00 tối.          
Địa Điểm: Happy Receptions 

        199 Sunshine Road, Tottenham VIC 3020 
Giá vé: $75 
Đặt vé: Các anh chị Huynh Trưởng trong Ban 
Quản Trị Xứ Đoàn (Quỳnh, Julia, Kim, Loan 
and Maily). 

5. LỄ TRỌNG KÍNH ĐỨC TRINH NỮ MARIA 
HỒN XÁC LÊN TRỜI 

Ban Đại Diện trân trọng kính báo đến quý ông bà 
và anh chị em Lễ Trọng Kính Đức Trinh Nữ Maria 
Lên Trời sẽ được cử hành vào Thứ Sáu, ngày 15 
tháng 8 lúc 7:30 tối. Xin ông bà và anh chị em 
sắp xếp công việc đến tham dự Thánh Lễ để tôn 
kính Đức Trinh Nữ Maria và cầu nguyện cho thế 
giới, cho Giáo Hội, cho gia đình và cho mỗi người 
trong cộng đoàn chúng ta. 

Dòng Salêdiêng Don Bosco – Tinh Thần 
Truyền Giáo   
Dòng Salêdiêng Don Bosco (viết tắt: SDB) là một Tu 
Hội thuộc quyền Giáo hoàng Roma. Dòng Salêdiêng 
được thành lập vào giữa thế kỷ 19 (1859) bởi Thánh 
Don Bosco với nền tảng ban đầu là công tác từ thiện, 
chăm sóc trẻ em và người nghèo trong cuộc cách 
mạng công nghiệp. Cha Thánh Gioan Bosco, từ rất 
sớm, đã nhận ra rằng ơn gọi truyền giáo không chỉ là 
việc rao giảng Tin Mừng, mà còn là chăm sóc và giáo 
dục người trẻ, đặc biệt là những người nghèo và bị 
bỏ rơi. Đây chính là chìa khóa giúp ngài tiếp cận và 
gieo mầm đức tin ở nhiều nơi khác nhau. Trong “Hiến 
luật của Tu Hội Salêdiêng Don Bosco,” tinh thần 
truyền giáo được xác định là một yếu tố cốt lõi trong 
ơn gọi Salêdiêng, khi Tu hội cam kết phục vụ giới trẻ, 
nhất là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi, qua việc 
giáo dục toàn diện và tình yêu của Chúa Kitô. 
 Theo truyền thống có từ thời Don Bosco, mỗi năm 
nhà dòng đều gởi các vị truyền giáo Salêdiêng đến 
những miền khác nhau trên thế giới để tiếp tục sứ vụ 
loan báo Tin mừng của Đức Ki-tô, đồng thời sống và 
diễn tả sứ vụ đó qua đoàn sủng giáo dục Salêdiêng, 
đặc biệt đối với các thanh thiếu niên nghèo khổ.  
Những vị truyền giáo Salêdiêng hằng năm được gởi 
đi là do sự đóng góp từ các Tỉnh dòng Salêdiêng ở 
khắp nơi trên thế giới. Kể từ thời Don Bosco đến nay 
đã có hơn 150 cuộc xuất phát truyền giáo liên tục và 
đều đặn. Một trong những linh mục dòng Don Bosco 
đã được trao ban Thánh Giá Truyền Giáo và hiện 
đang phục vụ ở Tanzania, Đông Châu Phi, là Linh 
Mục Nguyễn Đức Nhật.  Sau khi lãnh nhận thiên 
chức linh mục vào tháng 8, 2008, cha Nhật đi học 
một khoá ngắn hạn về truyền giáo ở Roma, sau đó 
được gửi sang Sudan, Cha làm việc ở đây đến cuối 
2014 và nhà Dòng chuyển cha sang Tanzania[1]. Về 
kinh nghiệm phục vụ truyền giáo ở Châu Phi, cha 
Nhật chia sẻ là trước tiên phải kiên trì học ngôn ngữ 

địa phương, cởi mở và đón nhận những giá trị văn 
hoá địa phương, khiêm nhường và hy sinh dấn thân 
trong công việc mục vụ, luôn sẵn sàng đi bước trước 
trong các công việc khó khăn.  Cha nói: “Muốn phục 
vụ họ cách chu toàn nhất, phải nắm bắt và am hiểu 
được văn hóa bản địa.”[2] Ngoài phương tiện đi lại 
gặp nhiều khó khăn, khan hiếm nước, điều kiện y tế 
còn thô sơ, các bác sĩ y tá nếu có thì rất thấp về 
chuyên môn, các nhà truyền giáo phải đương đầu với 
bệnh sốt rét nguy hiểm đến tính mạng. Cha Nhật cho 
biết có một thời gian hầu như tháng nào cha cũng bị 
sốt rét. Vì điều kiện về y tế thiếu thốn, mỗi lần sốt rét 
như thế thì kéo dài trên dưới một tuần lễ, người rất 
mệt mỏi.  Khó khăn là vậy nhưng chưa bao giờ cha 
nghĩ mình sẽ trở về Việt Nam mà ngược lại, từ sâu 
thẳm bên trong, cha luôn tự nhủ phải có ý chí để tiếp 
tục công việc và con đường đã chọn.  Với cha: “Bao 
lâu ở đây họ còn cần sự phục vụ của mình, và với ơn 
Chúa, nếu sức khỏe cho phép thì sẽ tiếp tục ở lại.”[3]  
Cha Nhật cho biết hiện nay cha đang làm việc ở một 
cộng đoàn có trường học cấp hai và cũng là Tiểu 
Chủng Viện lo cho ơn gọi. Trường học có 329 học 
sinh nội trú, trong số các em học sinh này có khỏang 
1/3 gia đình các em có thể tự lo và trả tiền học phí. 
Phần còn lại đa số các em thuộc gia đình nghèo. Và 
trong số này có 30 em, gia đình rất nghèo, không thể 
tự lo được, nên nhà Dòng phải luôn tìm kiếm các ân 
nhân để trợ giúp cho các em này, từ quần áo cho đến 
sách vở và cung cấp lương thực hàng ngày cho các 
em.[4] Cách nay hai tuần, Cộng đoàn Thánh Gioan 
Hoan, Collingwood, có gửi 1,000$ đến cho cha Nhật 
để trợ giúp cho các trẻ em nghèo ở trường học nơi 
cha đang phục vụ.  Số tiền này là tiền của giáo dân 
xin lễ, ngoài ý lễ cầu nguyện dâng trong thánh lễ 
sáng Chúa Nhật, cha Anhthony Nguyễn Ngọc Dũng 
dâng lễ mỗi ngày theo như ý xin lễ. Thiết nghĩ đây là 
một việc bác ái thiết thực nhất mà cộng đoàn Thánh 
Gioan Hoan có thể làm được. Trong thư cảm tạ của 
cha Nhật, cha chân thành cám ơn sự đóng góp hỗ trợ 
của Cộng đoàn Thánh Gioan Hoan, với số tiền này 
cha sẽ mua cho các em một số vật dụng cho công 
việc học tập của các em, giúp các em tiếp tục theo 
đuổi việc học tập với nhiều niềm vui và hy vong cho 
tương lai. Món quà này không chỉ giúp các em vượt 
qua khó khăn vật chất, mà còn là nguồn cổ động tinh 
thần lớn lao không chỉ riêng cho các em mà còn là 
niềm an ủi cho gia đình các em[5].  
Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục đổ tràn trên Cha ân 
sủng và bình an để tiếp tục nối gót đôi chân Cha 
Thánh Don Bosco trong sứ mạng Loan Báo Tin Mừng 
qua  mục vụ truyền giáo ở Tanzania – Châu Phi.  

Châu Xuân Hùng 
Cộng Đoàn Thánh Gioan Hoan, Collingwood. 

29/7/2025 
[1] Nguồn: Vietcatholic.net, Phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Đức Nhật - 
Nhà truyền giáo tại Tanzania, Đông Phi Châu, 18/10/2019. 
[2] Nguồn: Vietcatholic.net, Phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Đức Nhật - 
Nhà truyền giáo tại Tanzania, Đông Phi Châu, 18/10/2019. 
[3] Nguồn: Báo Công giáo và Dân tộc, Người tôi tớ được sai đi, 
14/04/2016 
[4] Nguồn: Thư Cám Ơn Gửi Cộng Đoàn Thánh Gioan Hoan, 
26/7/2025 
[5] Nguồn: Thư Cám Ơn Gửi Cộng Đoàn Thánh Gioan Hoan, 
26/7/2025 

Giáo Xứ Đức Bà Thánh Giá Phương Nam  
Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Thánh Gioan Hoan 

Chúa Nhật XVIII Thường Niên (C) - 03/08/2025 

Thông Tin Liên Lạc 

Lãnh Nhận Các Bí Tích

Linh mục Chánh xứ

Thông Báo 

Học hỏi 



LỜI CHÚA 
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - C 

Bài Đọc 1 (Gv 1:2; 2:21-23) 

Chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối bận tâm 
và bao gian lao vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt trời? 

Bài trích sách Giảng viên. 

Ông Cô-he-lét nói: “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, 
quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân. “Quả thế, có 
người đã đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm 
việc vất vả mới thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp 
của mình cho một người đã không vất vả gì hết. Điều 
ấy cũng chỉ là phù vân và lại là đại hoạ. Chuyện gì xảy 
ra cho con người sau bao mối bận tâm và bao gian 
lao vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt trời? “Phải, đối 
với con người ấy, trọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao 
công khó chỉ đem lại ưu phiền! Ngay cả ban đêm, nó 
cũng không được yên lòng yên trí. Điều ấy cũng chỉ là 
phù vân!” 

Đó là lời Chúa 

Bài Đọc 2 (Cl 3:1-5. 9-11) 

Anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi 
Đức Ki-tô đang ngự. 

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín 
hữu Cô-lô-xê.  
  
Thưa anh em, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức 
Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, 
nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em 
hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, 
chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật 
vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em 
hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. Khi 
Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh 
em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người 
hưởng phúc vinh quang. Vậy anh em hãy giết chết 
những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em: ấy 
là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham 
lam; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. Anh em 
đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ 
với những hành vi của nó rồi, và anh em đã mặc lấy 
con người mới, con người hằng được đổi mới theo 
hình ảnh Đấng Tạo Hoá, để được ơn thông hiểu. Vậy 
không còn phải phân biệt Hy-lạp hay Do-thái, cắt bì 
hay không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng 
chỉ có Đức Ki-tô là tất cả và ở trong mọi người. 

Đó là lời Chúa 

Tin Mừng (Lc 12:13-21) 

Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? 

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 

Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giê-su 
rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia 
tài cho tôi.” Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm 
người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” Và 
Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ 
mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà 
mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải 
đâu.” Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có một 
nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới 
nghĩ bụng rằng: ‘Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu 
mà tích trữ hoa mầu!’ Rồi ông ta tự bảo: ‘Mình sẽ làm 
thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn 
hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. 
Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề 
của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn 
uống vui chơi cho đã!’ Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: 
‘Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng 
ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?’ Ấy 
kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu 
trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” 

Đó là lời Chúa 
 

Hình ảnh những nơi cư ngụ trên trần gian sẽ bị qua đi 
được tác giả sách Giảng Viên (Côhelét) trình bày trong bài 
đọc 1 hôm nay: “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là 
phù vân. Tất cả chỉ là phù vân” (Gv 1:2). Câu này được 
tìm thấy trong câu cuối cùng của cuốn sách này. Đây là lối 
viết “bánh mì kẹp” mà chúng ta đã quen thuộc để nói về 
mọi sự dưới bầu trời này đều là phù vân, đều chóng qua. 
Điều này được diễn tả trong những lời sau: “Quả thế, có 
người đã đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm việc 
vất vả mới thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp của 
mình cho một người đã không vất vả gì hết. Điều ấy cũng 
chỉ là phù vân và lại là đại hoạ” (Gv 2:21). Những lời này 
diễn tả cách rất thật về thực tại của nhiều người chúng ta 
ngày hôm nay. Chúng ta đem hết học thức, bằng cấp và 
sự hiểu biết của mình hầu tìm sự thành công cho cuộc 
sống. Nhưng khi thành công đến, chúng ta lại vất vả giữ 
danh tiếng và sự thành công của mình. Cuối cùng khi đối 
diện với sự chết chúng ta lại tự hỏi: “Chuyện gì xảy ra cho 
con người sau bao mối bận tâm và bao gian lao vất vả nó 
phải chịu dưới ánh mặt trời? (Gv 2:22). Những lời này đưa 
chúng ta về với thực tại của cuộc sống. Hay nói đúng hơn, 
những lời trên làm chúng ta tự hỏi: Điều gì quan trọng 
nhất cho cuộc đời của tôi? Suốt cuộc đời lam lũ để chứng 
minh chính mình, cuối cùng tôi sẽ được gì? Cuối cùng tôi 
sẽ như thế nào? “Phải, đối với con người ấy, trọn cuộc đời 

chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu phiền! Ngay 
cả ban đêm, nó cũng không được yên lòng yên trí. Điều 
ấy cũng chỉ là phù vân!” (Gv 2:23). Dường như cuộc 
sống được trình bày bởi sách Giảng Viên mang vẻ “tiêu 
cực, yếm thế.” Nhưng khi đọc kỹ những lời này, chúng 
không phải là những lời làm chúng ta có cái nhìn tiêu 
cực trong cuộc sống, nhưng có một cái nhìn thực tế về 
cuộc sống hầu giúp chúng ta biết được đâu là những 
giá trị quan trọng mà chúng ta cần phải lưu tâm như gia 
đình, tình bạn, tình yêu, sự bao dung và quảng đại. 
Về phần mình, Thánh Phaolô, khi nhìn thấy sự chóng 
qua của đời này, đã mời gọi chúng ta “tìm kiếm những 
gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu 
Thiên Chúa” (Cl 3:1). Thật vậy, Thánh Phaolô biết chúng 
ta luôn lo lắng cho “cơm ăn áo mặc hằng ngày” của 
mình đến nỗi không còn thời gian dành cho Chúa ngày 
Chúa Nhật huống gì luôn tìm kiếm những gì thuộc 
thượng giới. Hiểu được những lo lắng băn khoăn của 
chúng ta, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta: “Anh em hãy 
hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ 
đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới” (Cl 3:2). Điều 
này đã được ẩn chứa trong lời hứa khi chúng ta rửa tội. 
Trong bí tích rửa tội, chúng ta hứa chết đi cho chính 
mình trong Đức Kitô, để rồi chúng ta chỉ sống sự sống 
mới trong Ngài. Điều này được Thánh Phaolô diễn tả 
cách cụ thể như sau: “Vậy anh em hãy giết chết những 
gì thuộc về hạ giới trong con người anh em: ấy là gian 
dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam; mà 
tham lam cũng là thờ ngẫu tượng” (Cl 3:5). Chúng ta 
cần phải chết đi cho những thói hư tật xấu của chúng ta, 
để sống một đời sống chân thật trong Đức Kitô. Chỉ khi 
chúng ta sống trọn vẹn trong Chúa Giêsu, chúng ta mới 
biết được những giá trị chân thật của cuộc sống là gì. 
Hơn nữa, chỉ khi sống trong Đức Kitô, chúng ta mới 
hiểu được những giá trị thuộc thượng giới, đó là những 
giá trị mang tính vĩnh cửu, chứ không như những giá trị 
thuộc hạ giới, là những giá trị mang tính chóng qua, là 
phù vân. 
Tính phù vân của mọi sự được trình bày trong bài đọc 1 
tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn trong dụ ngôn ông phú hộ mà 
Chúa Giêsu kể trong bài Tin Mừng hôm nay. Dụ ngôn 
được đặt trong bối cảnh “chia gia tài.” Đoạn trích Tin 
Mừng hôm nay được đặt trong bối cảnh các môn đệ 
Chúa Giêsu sẽ gặp những chống đối từ bên trong lẫn 
bên ngoài. Sự chống đối sẽ làm cho những người theo 
Chúa Giêsu đánh mất sự trung thành và có khuynh 
hướng tìm thấy niềm vui trong việc sở hữu những của 
cải vật chất hay danh tiếng của đời. 
Dụ ngôn về người phú hộ được trình thuật trong bài Tin 
Mừng hôm nay là kết quả của vấn nạn khao khát sở 
hữu của cải trần thế của con người, nhất là những 
người môn đệ Chúa Giêsu. Trong câu trả lời của mình, 
Chúa Giêsu khẳng định rằng, Ngài không phải là quan 
toà phân xử những gì liên quan đến của cải vật chất: 
“Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người 
chia gia tài cho các anh?” (Lc 12:14). Trong những lời 
này, Chúa Giêsu cho chúng ta biết mối bận tâm của 
Ngài là giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi. Chỉ khi 
chúng ta được giải thoát khỏi nô lệ tội lỗi, chúng ta mới 
hiểu được giá trị đích thực của vật chất. 

Chúa Giêsu bắt đầu với lời cảnh báo: “Anh em phải coi 
chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không 
phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm 
nhờ của cải đâu” (Lc 12:15). Những lời này, Chúa Giêsu 
muốn nói cho chúng ta biết là tiền của và vật chất không 
thể mang lại hạnh phúc đích thật cho con người. Điều 
này chúng ta nhận ra trong cuộc sống của mình hoặc 
của người khác. Nhiều người rất giàu có, nhưng họ 
không được hạnh phúc vì gia đình tan vỡ hoặc con cái 
hư hỏng. Có những thứ trong đời không thể mua bằng 
tiền bạc hoặc dùng vật chất để trao đổi. Ai trong chúng 
ta cũng biết điều này. Nhưng chúng ta lại không có đủ 
sức để chống lại sự hấp dẫn và lôi kéo của tiền tài danh 
vọng. Đến khi ý thức được thì đã quá muộn. Hãy luôn 
nhớ lời Chúa Giêsu dạy: Hãy giữ mình khỏi mọi thứ 
tham lam, không phải vì nhiều tiền lắm của mà chúng ta 
có được hạnh phúc đích thật đâu! 
Để chứng minh sự chân thật về điều mình dạy, Chúa 
Giêsu nói với các môn đệ và mọi người dụ ngôn ông 
phú hộ. Điều Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến chính 
là sự hữu hạn của cuộc sống con người: suốt đời lam 
lũ, khi chết mọi sự sẽ đi về đâu. Nói cách khác, qua dụ 
ngôn, Chúa Giêsu muốn đưa thính giả về một thực tại 
mà không ai có thể tránh, đó là cái chết: Ai cũng phải 
chết, nhưng trong suốt cuộc đời khi còn sống, chúng ta 
thu gom những gì: của cải vật chất hay vun trồng và xây 
dựng những mối tương quan tốt đẹp với mọi người qua 
một cuộc sống lành thánh?  
Điều đáng để chúng ta lưu ý là thái độ ích kỷ của người 
phú hộ. Chỉ trong ba câu (17-19), chúng ta thấy chữ “tôi” 
và “của tôi” được lặp lại nhiều lần. Chi tiết này cho thấy 
sự “ngu ngốc” của ông phú hộ không hệ tại việc “ruộng 
nương sinh nhiều hoa trái,” “phá những cái kho kia, xây 
những cái lớn hơn, rồi tích tất cả thóc lúa và của cải 
mình vào đó,” nhưng hệ tại việc ông chỉ lo “nghỉ ngơi, ăn 
uống vui chơi cho đã” đến nỗi loại trừ Thiên Chúa và tha 
nhân ra khỏi cuộc đời ông.” Sống trong thế giới bị ảnh 
hưởng bởi chủ nghĩa cá nhân ngày hôm nay, nhiều 
người trong chúng ta chỉ nghĩ cho riêng mình hoặc bắt 
người khác phải làm cho mình hạnh phúc. Chúng ta 
thường để cái tôi lên trên, ngay cả khi làm những việc 
bác ái hoặc phục vụ trong gia đình, cộng đoàn hoặc 
giáo xứ. Cái tôi của chúng ta nhiều khi quá lớn đến nỗi 
che khuất Thiên Chúa và những người anh chị em đang 
hiện diện trước mắt chúng ta. “Không ai là một hòn 
đảo!” Chân lý này ai trong chúng ta cũng biết. Chúng ta 
sống là “sống với” và “sống cho” người khác [và Thiên 
Chúa]. Câu hỏi trong bài Tin Mừng hôm nay làm chúng 
ta phải nhìn lại cuộc sống mình: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, 
người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm 
sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc 12:20). Câu hỏi này làm chúng 
ta đặt lại giá trị trong cuộc đời của mình. Để tìm được ý 
nghĩa đích thật, Thánh Luca đã cung cấp cho chúng ta 
câu trả lời trong câu cuối cùng của bài Tin Mừng: “Vậy 
kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu 
trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó” (Lc 
12:21). Theo Thánh Luca, ý nghĩa cuộc sống được tìm 
thấy trong việc đón nhận Thiên Chúa và dùng những gì 
mình là và mình có để phục vụ anh chị em.   
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