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(Lm Chánh Xứ) 
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Cha Anthony Nguyễn Ngọc Dũng, SDB 
(Lm Tuyên Uý Cộng Đoàn Thánh Gioan Hoan) 

Virginia Carter (Thư ký) 
Joan Parr (Thư ký) 
ĐT Văn Phòng Giáo Xứ: (03) 9481 7333 
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Trương mục tài khoản Giáo Xứ 
Our Lady of the Southern Cross Parish 
BSB: 083347 
Account Number: 16647 1224 

Cộng Đoàn St. Joseph (Thánh Giuse ) (1862) 
           46 Otter Street, Collingwood Victoria 
Nguyễn Cao Ánh (BĐD VN) – 0417 379 489 
Giờ Lễ: St. Joseph (Thánh Giuse):  
       Ngày thường: 8:30am (Tiếng Anh/Tiếng Việt) 
       Thứ Bảy: 6:00pm (Tiếng Anh) 
      Chúa Nhật  9:00am (tiếng Việt)       
St. John (Thánh Gioan):  
       Thứ 3 đến 6: 9:15am (Tiếng Anh) 
       Thứ 7: 8:30am và 6:00pm (Tiếng Anh) 
       Chúa Nhật 9 giờ sáng (Tiếng Ý), 
                        11 giờ sáng & 5g chiều (Tiếng Anh) 

       

Bí Tích Rửa Tội: Theo lịch hẹn  
Bí Tích Hôn Phối: Theo lịch hẹn 
Bí Tích Hòa Giải: Xin quý ông bà gặp một linh mục 
trước Thánh Lễ để xin hẹn giờ để được giải tội 
Bí Tích Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức: Giáo Xứ giúp 
các học sinh ở các trường công được chuẩn bị lãnh nhận 
hai Bí Tích. Xin quý ông bà điện thoại đến văn phòng 
Giáo Xứ để biết thêm thông tin. 
 

Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ để gặp Cha Chánh xứ 
Cassius tại văn phòng nhà thờ Thánh Gioan Tẩy Giả - 
Clifton Hill hoặc Lm Tuyên uý Anthony Nguyễn Ngọc Dũng 
tại nhà thờ Thánh Giuse - Collingwood trong giờ làm việc 
từ 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều các ngày trong tuần. 

 

 
  

1. Ý CẦU N G U Y ỆN CỦA Đ T C 
PHANXICÔ THÁNG 11 

Cầu cho những ai đã mất con: Chúng 
ta hãy cầu nguyện cho tất cả các bậc 
cha mẹ đang đau buồn trước cái chết 
của con mình tìm được sự nâng đỡ của 
cộng đoàn và cảm nghiệm sự bình an và 
an ủi trong tâm hồn từ Chúa Thánh 
Thần. 

2. ĐÓNG GÓP CHO GIÁO XỨ VÀ 
CỘNG ĐOÀN 
  
Chúa Nhật 03/11 

        Đợt 1: $1004.85 
        Đợt 2: $615.00 
       
Xin chân thành cám ơn quý ông bà và 
anh chị em. Xin quý vị tiếp tục quảng đại 
đóng góp cho giáo xứ và cộng đoàn 
chúng ta. 

3. LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 

Ban Điều Hành Cộng Đồng Công Giáo 
Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne 
kính mời quý ông bà và anh chị em đến 
tham dự Thánh Lễ Kính Các Thánh Tử 
Đạo Việt Nam. Chương trình chi tiết như 
sau: 

 Thời Gian: Chúa Nhật 17/11/2024 
Địa điểm: Nhà Thờ Chánh tòa St Patrick 
2g chiều: Rước Kiệu 
3g chiều: Thánh Lễ 

4.  LỄ  BỔN  MẠNG  CA  ĐOÀN  CECILIA  - 
CUNG CHIỀU 

Cộng  Đoàn  hân  hoan  chia  vui  với  Ca  Đoàn 
Cecilia - Cung Chiều của cộng đoàn nhân dịp 
bổn mạng ca đoàn. Đây cũng là bước ngoặc  
quan trọng khi ca đoàn mừng 45 năm thành    
lập. Thánh lễ Bổn Mạng và Tạ Ơn sẽ được 
cử  hành  vào  lúc  9  giờ  sáng  Chúa  Nhật,      
ngày 24 tháng 11. Sau Thánh Lễ, kính mời 
quý ông bà và anh chị em chia vui với ca   
đoàn  trong  buổi  văn  nghệ  và  tiệc  mừng. 
Cộng đoàn chúng ta cùng đồng hành với các 
anh  chị  ca  viên  trong  lời  kinh  nguyện  và   sự       
khích  lệ  thân  tình.   
 
5. BÁO CÁO QUỸ CỘNG ĐOÀN 

Ban Đại Diện xin kính báo đến quý ông bà và 
anh  chị  em  quỹ  của  cộng  đoàn  từ  1/7  đến 
8/11 như sau: 

Quỹ còn:    $4,271.54 
Tổng thu:   $14,737.28 
Tổng chi:   $12,192.26 
Quỹ còn:    $6,816.56 

Ban  Đại  Diện  xin  cảm  ơn  quý  ông  bà  và 
anh chị em. 

5. LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11 & 12 

CN (10/11): CN XXXII Thường Niên 
Thứ 2 (11/11): Thánh Martin of Tours 
Thứ 3 (12/11): Thánh Giôsaphát Tử Đạo 
CN (17/11): CN XXXIII Thường Niên 
Thứ 5 (21/11): Đức Mẹ Dâng Mình 
Thứ 6 (22/11): Thánh Cecilia 
CN (24/11): Chúa Kitô Vua Vũ Trụ 
Thứ 7 (30/11) Thánh Andrew Tông Đồ 
CN (1/12): CN I Mùa Vọng 
Thứ 3 (3/12): Thánh Phanxicô Xaviê 
Thứ 7 (7/12): Thánh Ambrose 
CN (8/12): CN II Mùa Vọng 
Thứ  2  (9/12):  Lễ  Mẹ  Maria  Vô  Nhiễm 
Nguyên Tội 
Thứ 6 (13/12): Thánh Lucia 
Thứ 7 (14/12): Thánh Gioan Thánh Giá 

CN (15/12): CN III Mùa Vọng 
CN (22/12) CN IV Mùa Vọng 
Thứ 3 (24/12): Lễ Vọng Giáng Sinh 
Thứ 4 (25/12): Lễ Giáng Sinh 
Thứ 5 (26/12): Thánh Stephen 
Thứ 6 (27/12): Thánh Gioan Tông Đồ 
Thứ 7 (28/12): Các Thánh Anh Hài 
CN (29/12): Lễ Thánh Gia 
Thứ 3 (31/12): Thánh Sylvester I 

“Hy vọng trời mới đất mới” nghĩa là gì? Sau 
cuộc phán xét cuối cùng, chính vũ tru,ï được giải 
thoát khỏi nô lệ sự hư nát, sẽ được dự phần vào 
vinh quang của Đức Kitô với việc khai mạc “trời 
mới đất mới” (2 Pr 3,13). Như thế sự viên mãn của 
Nước Thiên Chúa sẽ đạt đến đích điểm, nghĩa là ý 
định cứu độ của Thiên Chúa được hoàn thành vĩnh 
viễn : “Qui tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền 
một thủ lãnh là Đức Kitô” (Ep 1,10). Khi ấy Thiên 
Chúa sẽ “có toàn quyền trên muôn loài” (1 Cr 
15,28), trong cuộc sống đời đời. “AMEN”. 

Phụng vụ là gì? Phụng vụ là việc cử hành mầu 
nhiệm Đức Kitô, đặc biệt là cử hành Mầu nhiệm 
Vượt qua của Người. Trong Phụng vụ, qua trung 
gian việc thực thi phận vụ tư tế của Đức Giêsu 
Kitô, sự thánh hóa con người được biểu lộ và thực 
hiện qua các dấu chỉ. Thân thể nhiệm mầu của 
Đức Kitô, nghĩa là Đầu và các chi thể, thực thi việc 
thờ phượng công khai dành cho Thiên Chúa. 

Phụng vụ có vị trí nào trong đời sống Hội 
thánh? Là hành động tuyệt đối thánh thiêng, 
Phụng vụ là chóp đỉnh mà mọi hoạt động của Hội 
thánh đều hướng tới, đồng thời là nguồn mạch 
phát sinh mọi năng lực của đời sống Hội thánh. 
Qua Phụng vụ, Đức Kitô tiếp tục công trình cứu 
chuộc chúng ta trong Hội thánh, với Hội thánh và 
nhờ Hội thánh của Người. 

Nhiệm cục bí tích cốt tại điều gì? Nhiệm cục bí 
tích cốt tại việc thông chuyển các hiệu quả ơn cứu 
chuộc của Đức Kitô qua việc cử hành các Bí tích 
của Hội thánh, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, “cho 
tới khi Chúa lại đến” (1 Cr 11, 26). 

Chúa Cha là nguồn mạch và cùng đích của 
Phụng vụ   theo nghĩa nào? rong Phụng vụ, 
Chúa Cha đổ tràn các phúc lành của Ngài cho 
chúng ta trong Người Con nhập thể, đã chết và đã 
sống lại vì chúng ta, và Ngài tuôn đổ Chúa Thánh 
Thần vào lòng chúng ta. Đồng thời Hội thánh chúc 
tụng Chúa Cha qua việc tôn thờ, ca tụng, tạ ơn, 
và cầu xin Ngài ban hồng ân là Chúa Con và 
Chúa Thánh Thần. 

Giáo Xứ Đức Bà Thánh Giá Phương Nam  
Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Thánh Gioan Hoan 

Chúa Nhật XXXII Thường Niên (B) - 10/11/2024 

Thông Tin Liên Lạc 

Lãnh Nhận Các Bí Tích

Linh mục Chánh xứ

Thông Báo 

Học Hỏi Giáo Lý 



LỜI CHÚA  
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN - B 

Bài đọc 1 (1 V 17:10-16) 

Bà goá lấy bột làm một chiếc bánh nhỏ và đem 
ra cho ông Ê-li-a. 

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất. 

Ngày ấy, ngôn sứ Ê-li-a đứng dậy đi Xa-rép-ta. 
Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà goá 
đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói: “Bà làm 
ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống.” 
Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói: “Bà 
làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa!” Bà trả lời : 
“Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của ông, 
tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột 
trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm 
vài thanh củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và 
con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết.” Ông Ê-li-a nói 
với bà: “Bà đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. 
Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những thứ đó mà 
làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ, và đem ra cho 
tôi, rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. Vì 
Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en phán thế 
này: Hũ bột sẽ không vơi vò dầu sẽ chẳng cạn 
cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên 
mặt đất’.” Bà ấy đi và làm như ông Ê-li-a nói; thế 
là bà ấy cùng với ông Ê-li-a và con bà có đủ ăn 
lâu ngày. Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng 
cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Ê-li-a 
mà phán. 

Bài đọc 2 (Hr 9, 24-28) 

Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xoá bỏ tội 
lỗi muôn người. 

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri. 

Thưa anh em, Đức Ki-tô đã chẳng vào một 
cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung 
thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. 
Nhưng Người đã vào chính cõi trời, để giờ đây 
ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho 
chúng ta. Người vào đó, không phải để dâng 
chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng 
tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác 
mà vào cung thánh. Chẳng vậy, Người đã phải 
chịu khổ hình nhiều lần, từ khi thế giới được tạo 
thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian, 
Người đã xuất hiện chỉ một lần, để tiêu diệt tội lỗi 
bằng việc hiến tế chính mình. Phận con người 

là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. 
Cũng vậy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, để 
xoá bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần 
thứ hai, nhưng lần này không phải để xoá bỏ tội 
lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi Người. 

Tin Mừng (Mc 12:38-44) 

Bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai 
hết. 

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh 
Mác-cô. 

Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói với 
đám đông dân chúng rằng: “Anh em phải coi 
chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng 
xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào 
hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế 
danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất 
trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà 
goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. 
Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.” 
Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng 
cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám 
đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ 
thật nhiều tiền. Cũng có một bà goá nghèo đến 
bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư 
đồng xu Rô-ma. Đức Giê-su liền gọi các môn đệ 
lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo 
này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, 
mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà 
đem bỏ vào đó; còn bà này đã túng thiếu, lại còn 
bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì 
để nuôi thân.” 

Hình ảnh bà goá trong bài đọc 1 hôm nay làm chúng ta 
nhìn lại đời sống quảng đại và đức tin của mình. Êlia tiếp 
tục đi theo hành trình Thiên Chúa đã vạch ra và Thiên 
Chúa tiếp tục cung cấp cho ông những gì cần thiết cho 
hành trình: “Bấy giờ có lời Đức Chúa phán bảo 
ông: “Ngươi hãy đứng dậy đi Xarépta, thuộc Xiđôn, và ở 
lại đấy. Này Ta truyền cho một bà goá ở đó nuôi ngươi” 
(1V 17:8-9). Lần này, Thiên Chúa cung cấp cho Êlia qua 
một bà goá. Điều đáng để chúng ta học hỏi nơi bà goá là 
sự quảng đại và tin tưởng vào lời của Thiên Chúa. Dù 
trong sự thiếu thốn và khốn cùng của mình, bà quảng đại 
trao ban cho Êlia tất cả những gì ông cần, đó là nước 
uống (x. 1V 17:10-11) và bánh ăn (x. 1V 17:12). Sự 
quảng đại của bà được đặt trên niềm tin vào lời của 

Thiên Chúa nói qua miệng của ngôn sứ: “Ông Êlia nói 
với bà: ‘Bà đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. 
Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những thứ đó mà làm 
cho tôi một chiếc bánh nhỏ, và đem ra cho tôi, rồi sau 
đó bà sẽ làm cho bà và con bà. Vì Đức Chúa, Thiên 
Chúa của Israel phán thế này: ‘Hũ bột sẽ không vơi vò 
dầu sẽ chẳng cạn cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa 
xuống trên mặt đất’” (1V 17:13-14). Những chi tiết này 
giúp chúng ta nhìn lại nền tảng của sự quảng đại của 
mình. Nhiều lần, chúng ta cũng sống quảng đại, 
nhưng chúng ta đặt sự quảng đại của mình trên 
những gì chúng ta có [sự giàu sang, tài năng, v.v.]. Bà 
goá dạy chúng ta đặt nền tảng của sự quảng đại trên 
niềm tin vào Chúa, Đấng sẽ thực hiện những gì Ngài 
đã hứa [“Bà ấy đi và làm như ông Êlia nói; thế là bà ấy 
cùng với ông Êlia và con bà có đủ ăn lâu ngày. Hũ bột 
đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức 
Chúa đã dùng ông Êlia mà phán” (1V 17:15-16)]. 
Sợi chỉ nối kết hai bài đọc hôm nay chính là mối 
tương quan giữa tội lỗi và quyền lực của Xa-tan. 
Trong bài đọc 1, tác giả thư gởi Do Thái trình bày 
Chúa Giêsu là Đấng lấy cái chết của mình để đánh 
bại quyền lực của tội lỗi và để mang lại cho chúng ta 
“quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã 
hứa” (Dt 9:15). Điều này chính là tiền đề để chúng ta 
hiểu lời đối đáp của Chúa Giêsu cho các kinh sư khi 
họ cho rằng Ngài dùng quỷ vương Bê-en-dê-bun để 
trừ quỷ, để đánh bại tội lỗi và sự chết. Điều làm chúng 
ta suy nghĩ ở đây là việc Chúa Giêsu đánh bại thần 
chết không phải bằng uy quyền của một Thiên Chúa 
hùng mạnh theo tư tưởng con người, nhưng Ngài 
dùng chính mình làm hiến tế để xoá bỏ tội lỗi. Chúng 
ta nghe những điều này trong thư gởi Do Thái như 
sau: “Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian, Người đã 
xuất hiện chỉ một lần, để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến 
tế chính mình. Phận con người là phải chết một lần, 
rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Ki-tô đã tự 
hiến tế chỉ một lần, để xoá bỏ tội lỗi muôn người. 
Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không 
phải để xoá bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông 
đợi Người” (Dt 9:26-28). Qua điều này chúng ta nhận 
ra rằng: Sự dữ chỉ bị đánh bại khi chúng ta biết chết đi 
cho khuynh hướng tự khẳng định mình. Sự dữ chỉ bị 
đánh bại bằng sự thiện, chứ không phải bằng một sự 
dữ khác.  
Bài Tin Mừng hôm nay nói về sự tương phản giữa 
những kinh sư và bà goá nghèo. Chúng ta thấy có hai 
sự kiện trong trình thuật hôm nay: Chúa Giêsu khuyên 
đám đông coi chừng các kinh sư (Mc 12:38-40) và sự 
quảng đại của bà goá (Mc 12:41-44). Hình ảnh những 
người kinh sư giả hình bị Chúa Giêsu khiển trách 
trong Tin Mừng hôm nay là điều đối nghịch với những 
gì mà Chúa Giêsu muốn nơi các môn đệ của Ngài: 
“Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo 
quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người 
ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế 
danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong 

đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn 
làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy 
sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.” Chúa Giêsu khuyến 
cáo các môn đệ không được chạy theo vinh quang và 
tiếng tăm như các kinh sư. Ngài cũng khuyến cáo họ 
không được nuốt hết tài sản của những người cô thế 
cô thân trong khi giả hình trong đời sống đạo đức. Dù 
không có mạnh như Tin Mừng Mátthêu [chương 23], 
đoạn trích này đã được sử dụng để chống lại những 
thái độ giả hình của người Do Thái trong quá khứ, 
nhưng bản văn không chỉ trích tất cả các kinh sư, chỉ 
một loại nào đó (x. Mc 12:28-34), và rất hiếm cho mọi 
người Do Thái. Như chúng ta biết, kinh sư là những 
người giải thích Kinh Thánh. Loại kinh sư bị Chúa 
Giêsu chỉ trích ở đây là những người đặt mình ở trung 
tâm của cộng đoàn, nhất là trong bối cảnh tôn thờ. 
Nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta cũng đặt mình 
làm trung tâm điểm của mọi sự, nhất là khi đến với 
Chúa. Thay vì đặt Chúa làm trung tâm của vinh quang 
và danh dự, thì chúng ta đặt mình vào đó. Thái độ này 
đưa chúng ta xa Chúa và xa anh chị em mình. Hãy để 
Chúa là trung tâm, thì mọi người mới hiệp nhất trong 
yêu thương. 
Câu chuyện của bà goá nghèo được nối kết với biến 
cố trên bởi thuật ngữ “bà goá.” Câu chuyện này cung 
cấp cho chúng ta một thái độ sống hoàn toàn trái 
ngược với những người kinh sư: “Đức Giêsu ngồi đối 
diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người 
quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm 
người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà goá 
nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một 
phần tư đồng xu Rôma. Đức Giêsu liền gọi các môn 
đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo 
này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi 
người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ 
vào đó; còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất 
cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân.” Hình 
ảnh âm thầm và quảng đại của bà goá là trọng tâm 
của câu chuyện. Theo các học giả Kinh Thánh, sự 
quảng đại và tận hiến nội tâm của bà goá là điều 
được sử dụng trong phần giới thiệu về cuộc thương 
khó của Chúa Giêsu. Nói cách khác, sự quảng đại và 
tận hiến của bà goá báo trước điều Chúa Giêsu sẽ 
thực hiện trong cuộc thương khó của Ngài. Điều đáng 
để chúng ta suy gẫm là sự tương phản giữa bà goá 
và những người giàu: Bà goá đã thật sự hy sinh tất cả 
để đóng góp cho Đền Thánh, còn những người giàu 
không có một hy sinh nào vì họ cho những của dư 
thừa. Chi tiết này nhắc nhở chúng ta về việc trao ban: 
Điều quan trọng không phải là “số lượng” mà là “chất 
lượng” – là tình yêu và hy sinh mà chúng ta đặt vào 
trong những gì chúng ta trao ban. Trao ban “một chút 
của những gì mình là” thì vẫn giá trị hơn trao ban “rất 
nhiều những thứ mình không cần.”  

(Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng, SDB)
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